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Vroom oondenken oon

Màvrouw

Simonne VANCOPPENOTTE

echlgenote von de Heer
Alberr vANDER EECKEN

seboren re Ronse, op 22 december 1920
en er overleden op l5 Íebruori 1990

geslorkt door de loolste H. Solromenten

oh ik doodso, ween don nier
waet don dor ik immeri von ie hield
en slechts gelukkig wos
ol3 ik iou gelukkis kon zien.
l,oot niet tot de dode komen
die levend niet noor hem wou zien.
EliiÍ bii miien worm ie honden
lu. zochr miin horr
zodot hei nog een3 wormen kon.
Als skoks le vlug het eeuwig ofscheid komt
looi don bii miiiouw lieÍde bliivèn

weer dol il nos véél von ie hou...

Miin linderen, il heb U ol
dot geefliik is ge€even :

miin werldoomheid biidog en nochr
miin lieÍde, sonr miin ieven.

Albe.t Vonder Eecken, hoor echtgenoot,
Monique Vonder Eecken,
Roberr en Ginene Vonder Eecken-Ds Poíer,
Lrcien en Nodine Deri€moker-Vonder Eecken,
Philippe en Mortine Vondenobeele-Vonder Eecken,
Poul en Cotherine Eoudringhien-Vonder Eecken,

hoor kinderen,
Philippe én Corine Vdnderhoeghen-

Von Ceunebroecke,
Aloin Vonderhoeshen,
Not$olie Vonder Eecken en verlooÍde

GeoÍÍrcy Vonder Eecken,
Srephonie Deriemoker,
FlorencëEoud.inshien, hoortleinkinderen,
De fomilier Voncoppenolle Rodis, vonder Eecken

en De Meulemeester

donken U woí de bliiken von
oprecht nedevoelen.

DrukkeriiMostin. Ronse



t
groot was je inzet voor alles

moge deze verder leven in ons
r02l03 ftinrèd ií Belgium
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